
Wat wil Ollie?

Olivier Dunrea,
uitgeverij Gottmer

Ollie heeft nergens zin in en zijn 
vriendjes bieden hem van alles aan om hem te helpen. 
Wil hij soms laarsjes? Of een bal om mee te spelen? Of 
wil Ollie soms wat eten? Maar nee hoor, niks van dat 
alles. Totdat Gonnie wel weet wat Ollie wil: hij heeft een 
knuffel nodig! Wil jij ook een knuffel? Lief prentenboekje 
van de bekende gansjes in zachte tinten. 

Vanaf 1,5 jaar. 

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. Speciaal 
geselecteerd door de bibliotheek.

Tom en Pippo 
lezen een boek.
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Leer Vraag Ontmoet Lees Doe

Vormen: baby’s boek

uitgeverij Oogappel

Dit vierkante prentenboekje is een 
leuke eerste kennismaking met vor-

men. Er zijn kijkgaatjes in de vorm van een rondje, een 
driehoek en een vierkant. Als je goed kijkt, zie je dat er 
steeds een figuurtje anders is en voorspelt wat er op de 
volgende bladzijde staat. Je ziet vriendelijke en vrolijk 
gekleurde figuurtjes die je kleintje vast zal aanspreken. 

Vanaf 1 jaar.

Mijn eerste 100 woorden

Van Holkema en Warendorf

Kijkboekjes zijn altijd heerlijk om 
samen met je kleintje te ontdekken. 
Ze vinden het fijn om herkenbare items te zien. Ook 
staan er ook altijd weer nieuwe dingen bij. Je ziet dingen 
rond kleuren, vervoer, etenstijd en speelgoed. Onder 
elke foto staat in tekst wat er is afgebeeld. De gekleurde 
foto’s zijn duidelijk en nodigen uit om goed te benoemen 
en te bekijken.  

Vanaf 1 jaar.

Kom je thuis, klein kuiken?

Carolina Buzio, 
uitgeverij Gottmer

Stevig kartonboek over het leven op 
de boerderij waarin veel te zien is, 
maar ook iets leuks te doen! Je ziet steeds aan de 
linkerkant allerlei dingen, die je vervolgens op de 
rechterpagina moet zoeken. Ook kun je een aantal 
jonge dieren thuisbrengen door ze via een sleufje te 
bewegen. De illustraties zijn fris en zonnig en het is 
ook leuk om interactief met het boekje bezig te zijn. 

Vanaf 1,5 jaar.



Tegenstellingen: mijn eerste 
voelboek

V. Bonaguro, 
uitgeverij Rebo

‘Vos eet graag popcorn uit een 
beker. Dat smaakt zo lekker: dat weet hij zeker! Van deze 
lekkernij gaat hij helemaal uit zijn bol. Nu is de beker 
alweer leeg, net was hij nog vol!’ Deze en nog andere 
tegenstellingen komen aan bod. In de platen zitten 
voelelementen zodat je peuter tijdens het luisteren kan 
voelen. Leuk om al pratend en kijkend kennis te maken 
met tegenstellingen, met een lieve vos in de hoofdrol. 

Vanaf 2 jaar.

Klein wit visje en zijn 
speelvriendjes

Guido Van Genechten, 
uitgeverij Clavis

Een bundel met verhalen over het 
vrolijke kleine visje die met zijn vriendjes speelt en telt. 
Ook worden vormen en patronen benoemd. Zoals in 
elk boekje over dit lieve visje zijn de pagina’s zwart, 
waardoor de zeedieren van de pagina’s afspatten. 
Heel leuk boek om op een laagdrempelige manier te 
benoemen en te vertellen. Heerlijk positief boek voor 
peuters vanaf 2,5 jaar. 

De parade: een telboek van 
1 tot 100!

Jana Glatt, 
uitgeverij Boycott

Hoe kleurrijk en vrolijk ziet dit boek er 
uit! Muis kan niet slapen en daarom 
wil ze gaan tellen tot ze in slaap valt. 
We zien vrienden, vuurwerk, bloemen en hapjes. Vanaf 
20 telt ze in stapjes van 10. Als muis het uiteindelijk voor 
elkaar heeft en een prachtig feest heeft opgetrommeld, 
schijnen er wel 100 sterren aan de hemel. En Muis? Die 
slaapt!

Vanaf 2 jaar.

Dag, speentje!

Monica Maas, 
uitgeverij Kluitman

Bobbi heeft nog een speentje, 
dat heeft ‘ie al vanaf dat hij een 

klein beertje was. Maar mama Beer zegt dat Bobbi nu 
te groot voor een speentje is. Want het is beter voor zijn 
tandjes als hij geen speentje meer draagt. Zou het Bobbi 
lukken om zijn speentje niet meer te dragen? Herkenbaar 
thema voor veel peuters en dit boekje kan helpen om het 
loslaten van het speentje wat makkelijker te maken. Tekst 
is op rijm, dus makkelijk te onthouden voor je kleintje. 

Vanaf 2 jaar.

Poes! 

Cat Parker, 
uitgeverij Gottmer

Op een mooie ochtend gaan mama 
en haar kleintje aan de wandel. 

Kleintje roept: ‘Poes!’ maar mama zegt: ‘Nee, dat is 
een kikker’.  Zo komen ze langs nog meer dieren, maar 
Kleintje blijft steeds ‘Poes!’ roepen. En de lezer ziet ook 
steeds die poes, alleen mama niet. Grappig verhaal 
waarin de lezer dingen al eerder ziet dan mama in 
het verhaal. Leuk en aantrekkelijk boek door de 
herkenbare platen. 

Vanaf 3 jaar. 
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